
Historische Kring Loosdrecht: 

Jaarverslag 2022: 

Het wel en wee van de Historische Kring verwoord in een 

verslag over het jaar 2022: 

Het begin van 2022 verliep niet zo goed als wij wel hadden gewild…Vanwege de nog om ons heen 

heersende CORONA waren we gedwongen om onze traditionele en gezellige nieuwjaarsbijeenkomst, 

bedoeld voor de leden van het bestuur en de werkgroep met hun partners, maar over te slaan. 

Leuke maar ook verdrietige dingen wisselden elkaar af. 

Op 10 februari is Rina Hansma ons komen te ontvallen. Ze was een gewaardeerd werkgroep-lid, die 

samen met Lammie van Norden de krantenartikelen over Loosdrecht archiveerde. 

Op 21 februari is Joost Kloek overleden. Hij corrigeerde in uitermate zorgvuldigheid de artikelen van 

onze periodieken voor onze redactie. 

Op 7 oktober is Tim Timmerman heengegaan. Jaren heeft hij zich voor onze Kring ingezet om 

“bijzondere” mensen uit Loosdrecht te interviewen en dat dan later om te zetten in mooie en leuke 

stukjes voor onze periodiek.  

Onze gedachten zijn bij deze families. 

 

Onze Algemene Leden Vergadering werd gehouden op 29 maart in de Gereformeerde Kerk, dit zou 

de laatste vergadering worden in dit voor ons zo geschikt kerkgebouw. Na de gebruikelijke zaken 

zoals notulen en jaarverslag kregen we een uitgebreid en duidelijk verslag van onze financiële positie 

door Klaus, doormiddel van een Power Point Presentatie. De kascommissie bestaande uit: Els Kruijt 

en Kees Niesing had de boekhouding al in februari nagekeken en in orde bevonden. Ook was er een 

wisseling van de wacht: Arie heeft het stokje van voorzitterschap overgenomen van Ernst en dit werd 

bekrachtigd door een heuse hamerklap. Na de pauze heeft de heer Jasper Daams verteld over de 

smederij van zowel zijn opa als zijn vader aan de Nw.-Loosdrechtsedijk. 

 

Onze “alleskunner” Henk Zeldenrijk werd voor zijn werk wat hij doet, voor o.a. onze Historische Kring 

en St. Historisch Goed Loosdrecht, op 26 april koninklijk onderscheiden door burgemeester A. 

Reinders van Stichtse Vecht. Dit gebeurde daar, omdat Henk woont in Maarssen, wat er onder valt. 

Hij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Prachtig dat hij dit beleven mocht! 

In deze maanden hebben Greet Engelman, Rieks Karssemeijer en Joke van Reenen zich bij ons 

aangesloten. Alle drie helpen ze de redactie, Greet en Rieks werken interviews uit en Joke corrigeert 

de artikelen die in onze periodiek komen. Daar zijn we heel blij mee! Hans van Bruggen en Henny 

Evenblij wonen op afstand, maar dragen ook hun steentje bij. En zo krijgt ook af en toe Lammie hulp 

van Marjo van Waveren. Adrie en Herman Machielse komen sinds een half jaar ons team versterken 

ze hebben ieder een wijk gekregen om periodieken aan huis te bezorgen. 

 

Op 10 februari was onze eerste bestuursvergadering na een lange corona tijd. Totaal is het bestuur 

6 keer bij elkaar geweest. Onderwerpen van het bestuur waren o.a. de beslissing om de contributie 

te verhogen naar € 17.50. En hoe wij ons 50 jarig jubileum, oprichting datum was 22 sept. 1972, 

zouden vieren en wat we gaan ondernemen om daar aandacht aan te geven voor de mensen in 

Loosdrecht. Er werd een Quiz bedacht naar aanleiding van het JUMBO Plaatjes boek en wij konden 

dankzij sponsoring door veel winkels 15 mensen blij maken met een prijs!  
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Jacob Zeldenrijk heeft een wel heel bijzonder cadeau aan ons gegeven: zijn wens voor ons in korte 

tijd 50 leden aan te brengen is hem gelukt! Dit was dė kers op onze taart en het wordt door ons erg 

gewaardeerd! Verder waren (net als bij iedereen) de oplopende kosten voor energie een heel heikel 

punt, het heeft ons behoorlijk veel zorgen opgeleverd. Wij zullen bij agenda punt 7 hierover 

uitgebreider in gaan…Ook hebben wij 31 augustus weer op de jaarmarkt gestaan, er werden wat 

boeken verkocht en we konden een paar nieuwe leden inschrijven. 

 

Op 30 november hebben we na lange tijd ook weer een bestuur/werkgroep vergadering gehad. De 

lijntjes tussen elkaar kunnen dan weer wat aangehaald worden, onderling contact blijft belangrijk. 

 

Klaus heeft aangegeven met het penningmeesterschap te willen stoppen. Hij heeft het 6 jaar gedaan 

en ons heel goed op de hoogte gehouden met de stand van zaken op financieel gebied. Het is 

jammer, maar we begrijpen het wel! We zijn als bestuur dus driftig aan het zoeken gegaan voor een 

vervanger; met resultaat! Van harte beveelt het bestuur Dirk Doets aan die zich bereid heeft 

verklaard om deze taak op zich te nemen. 

 

Tot slot vermelden wij nog het aantal leden dat wij hadden per 31 december: het waren er 632. 

 

 

 

Loosdrecht,  

 

Was getekend:  

 

Trees Lamme, secr.       Arie de Kloet, voorzitter 
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